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YAZARININ API MARCEL. 
DÜZÜCÜ 


SEN DE BİLİRSİN 


Y : : TANIN 
LAZ DENİZCİLERDEN | DENIZCILERE LAF ATANIN 


NI YIZTARIM.. 


BİZİM DENİZ EMEKLİSİNİN BU VITABI OLUDUĞUNDAN EMİNİM: 

AMA LENDSI İLE ALAY EDİL PiĞİ İÇİN BİLMEZ- 
LİKTEN GELİYOR. 


İZ 


Mez, be Eğe, 
CR 


BU SAYID 


POSTA KUTUSU 
GÖKKUŞAĞI 
TORGAL 
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Yarışma iki dalda, fakat tek konudadır. Resimde de, kompozisyon- da da konu “Atatürk, Türk Hava Kurumu ve Sivil Havacılık”tır. 
Bazı okurlarımızın anladığı gibi Atatürk ayrı, Türk Hava Kurumu ayrı, Sivil Havacılık ayrı birer konu olarak işlenmeyecek, hepsi beraber, birbirleriyle bağımlı olarak tek kompozisyon (veya resim) halinde işlenecektir. Meselâ Atatürk'ün Türk Hava Kurumu ve Sivil Havacılığın kurulmasını niçin istediği, neyi amaçladığı, bu kurumların bu amaca nasıl hizmet ettik. | leri, Türk çocuğunun, Türk milletinin geleceği için bu kurumların | önemi... vb. anlatılacak veya re- 
| 


simle ifade edilecektir. 


Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına Sahibi; 


Kemal ILICAK 


Genel Yayın Müdürü :Retik ÖZDEK Yazı İşleri Müdürü :Nur İÇÖZÜ Teknik Yönetmen :Muzaffer ILICAK 


GENE, SAYI 


İ avrupa: Altı aylı Amerika: Altı aylık:10.400 TL. Yıllık:20.800TLİ 


ADRES: Tercüman Çocuk Dergisi Tercüman — Mesisleri T 


Nasılsınız çocuklar ? 


GÜZEL MAYIS 


Mayıs ayı ne güzel, ne çoşkulu ama ne çabuk geçiyor değil mi? 
Bu ayın birinci haftasında ağaçlar tomurcukiu idi, ikinci haftasında çiçek açtılar, üçüncü haftasına girdiğimiz şu günlerde meyvalar yeşil yeşil görünmeye başlad... 

4 Mayıs'ta öğrenci yurtlarına giriş sınavı, 9 Mayıs'ta ilkokul sonu, 
14 Mayıs'ta ortaokul sonu ve 15 
Mayıs'ta ara sınıflar için parasız yatılı öğrenci sınavları yapıldı. 
Önümüzdeki pazar günü 19 Mayıs'ı kutlayacağız, bir hafta sonra da hoşgeldin büyük tatil! 

Fakat tatil gelince sınav bitmiyor: 28 Mayıs'ta Fen liseleri ikinci basamak sınavı, 29 Mayıs'ta Anadolu liseleri, ticaret liseleri ve özel okullara gireceklerin sınavı var, Aynı gün İstanbul'un fethinin 
532. yılı kutlanırken yüzbinlerce öğrenci başarılı bir sınavla büyüklerinin gönüllerini fethetmeye çalışacak.. Sonra, 31 Mayıs'ta, 11, 12, 13 Haziran günlerinde, yine sınav. 

Bu sınav maratonunda bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Sınavlardan sonraki huzurlu tatil günlerinde, dergimiz sizi eğlendirmek, dinlendirmek, değerli armağanlarla sevindirmek için elinden geleni yapacaktır. Ama unutmayın, bu yaz bizim için de yarışacaksınız: o Tercüman (o Çocuk 

Dergisi- Türk Hava Kurumu işbirliğiyle düzenlenen büyük yarışmaya hepinizi davet ediyoruz. 
Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili çocuklar 


R.Ö. 


ABONE ŞARTLARI 
Altı aylık: 1.560TL. Yıllık 3.120TL «7.800 TL. Yıllık: 15.600 TL. 


Uzakdoğu (Japonya, Çin) Altı aylık: 15.600 TL. Yıllık: 31.200TL 


| 


| 


TANBUL Tel: 582 1212 
m 


DÜNYANIN EN BÜYÜK 
ADASI HANGİSİDİR? 


KE Amerika'nın kuzeydoğusunda yer alan Grönland,2 mii- 


.yon 175 bin 600 kilo yüzölçümü ile düny: adasıdır. Yaklaşık o nin üç katı kadar. 


Ama, bu kocaman & 


Adanın bu tenhalığı, y 


yaz aylarındaki sıcaklık, ort: kamaz. 


ileri gelmektedir. Çünkü 1 milyon 834 bin kilom: bölüm, yaz-kış buzlarla kaplıdır. 


Grönland, Danimarka tarafından rada sadece 1000 kadar Danimarka! 
tusu Eskimolar oluşturmaktadır. 


a şartlarının el 


Ve ada öylesin: 


yönetilmektedir. Ane: 


bulunur, Geri kalan 


HİGRİ YIL, 
MİLADİ YILA 
NASIL 
ÇEVRİLİR? 


1926'dan önceki yılların bazen Hicri ve Mali (Rümi) tarihlere göre kaydedilmiş olması, bizi zaman zaman güç durumda bırakır. Özek likle o yıldan önce doğmuş olarların kaç yaşında olduklarını pek kolay bulamayız. 

Bunun için uzun cetveller düzenlenmiş, Hicri veya Mali yılın hangi Milâdi yıla denk geldiği gösterilmiştir. Cetvellerde, ay ve günlerin hesapları da yer almıştır. 

Biz, bu konuda kolay bir yol göstermeye çalışacağız. 

Bilindiği gibi, Hicri yıl, Milâdi yıla göre her 33 yılda bir artar. Bu 


noktadan hareket ederek, verilen Hicri yılı önce 33'e böleriz. Bölümü asıl sayıdan çıkarır, sonra bu rakama 622'yi ekleriz. 

Meselâ, Hicri 1405 yılını 33'e bölelim. Elde edilen 42 rakamını önce 1406'dan çıkarır, sonra buna 
622 eklersek, 1986 Milâdi yılını 
buluruz. 

Milâdi yılı Hicri yıla çevirmek istersek, bu defa verilen Milâdi tarihten621 çıkarılır. Kalan sayı 33'- e bölünür. Bölüm, kalan sayıya eklenir. 

Ancak, Hicri yılın gün sayısı az olduğundan, Milâdi yı! içinde mutlaka değişecektir. Dolayısıyla, yapılan hesaplamada bir yıllık hata meydana gelebilir. Zaten ayları belli olmayan Milâdi yıllar Hicri yıla ifade edildiğinde, iki Hicri yıl birden yazılır. Meselâ M.1980 (H.1400/1401) gibi. 

Mali tarihleri Milâdi tarihe çevirmek çok daha kolaydır. Bunun için de, verilen tarihe 584 rakkamını eklemek yetmektedir. Mese- 


iyet'in ilânı, Mali tarih dur, Buna 584 ekledi ğimizde, 1923 çıkar. Milâdi tarihi çevirmek istediğimiz- de ise, b lemin tersini yaparız. 

An 1317'den önceki Mali tarihler için yapılacak hesaplamalarda, Hicri yı! hesaplarında olduğu gibi, bir yıllık hatalar görülebilir. Dolayısıyla tam sonuç alabirmek için, izrih çevirme kılavuzlarıni kullanmak gerekir. 


S.Hilmi 
OKUDAN 


BiZE YAZAN 


Ergün 


Serdal BİLİR E 
GÜNTEKİN 


ADANA'dan Nizamettin Koyuncu, Nilgün Kaynak, AN-KARA'dan Durmuş Yazıcı, Kaan Engingiray, Şebnem Kırgız, ANTALYA'dan Barış Severek, Ali Ünal, BALIKE-SİR'den Deniz Kaynak, Ergün Çağıran, BURSA'dan Halime Döngel,DİYARBAKIR'dan Songül! Çiçekçi,İSTANBUL'dan Aşkım Küçü Pelin Sanoğlu, Ebru Çağatay, KASTAMONU'dan Kartai Kaan, MERS den Cenk Okyay, NAZİLLİ'den Nergis Çillioğlu, SAMSUN'dan Ersen Oymak, ZONGULDAK'tan Döndü Güloğlugil 


Hüseyin ŞAHİN 


Ahmet 
BOZKURT 


ÖZET: Şerit Dog Bull, smanet kibriti. çaldıran yardımcısı Kid Ordin i cezalandırır. Şerif Kid'e bank: koruma görevi verir. Daha ilk gününde Kid, bankanın. ame el 


 soyulmasına engel olamaz... 


> 7 TE) 7 7 
ÜYÜRLER OLSUN Kİ KA- SANSIMIZ HER ZAMAN HIRSIZIN TEKRAR GELECEĞİNDEN SADA FAZLA BESE volar Y vi EZAN | (elm DEE EŞİNE 

SAYIN TRÖSTE.. DOLU OLSAYBIZP 


DAHA NE YAPALIM BAY Tgösr ARİZONA'NIN EN İYİ BEKÇİSİNİ SN SİZE NERDİM. 


İ BırAk şakayı... Kip. Sey. ip Vi | Biz Çocuk AMA... 


“YOO YOO YO00..BU PELİLANLIYA DA SORUMLULUK VERMEK GEREV-MEZ M7 - 


(BEM SONRA HER 
KESİ KORUYAMAM 
Ki, SADECE İli ELİMİ 
YAZ BENİM £ 


TAMA BicA EDERİM seti. 
VERGİLERİMİ VERİYORUM, KORUNMAK a 


BEN PE VERGİ VERİ 
YORUM AMA BENİ KiM: 
SE KORLMUYOR” 


Günler geceki Kid'in HİGBİZ SEYDEN Kogk ÖYÜNMEK. GİBİ OLMASIN el ağrısı da geçti. | MANIZA GEREK yok SAYIN TEĞET ei Her şey yolunda görü- | BEN İYiLEĞTM..TAZANCA ATIS TÂ- > lüyordu ve Mudi Mo. > EİMLERİ YAPTIM coz YAYMA. 
Ver unutulmuştu...:| A 


Ö i R ZERİF.SERİF KEİ tie piyes KA p © BENİ BU KİD DENİ 


(MERHABA BAY Kib ORDİN " 


 MERRADA YABAN- 
GIT HALÂ EURPA 


İ BU ŞEHEE YERLEŞMEYİ DÜZÜNÜYOZUM -BANLADA 
BP HESAP AÇTIPACAĞIM. — 


(MERHABA SAYIN VEZNEDAR.” 


MERHABA YABANCI. 
SİZİN İCİN NE YAPA- 
BİLİRİM 7 


Di 


SEY...EVET...BAY MU- 
DI T MASA EMRİNİZ- 
PE EFENDİM 


7” HESAP Açriz- 
DINIZ M7 


HAYIZ, FİKEİMİ DEĞİŞTİRDİM. 
ÇÜNLÜ BU BANKAYI GÜVENLİ GÖRMÜYORUM. 


İİİ YABANCI . MUPİ/NİN 


HEY, NEDİR BU HALINİZ.7 NE 
YAPIYORSUNUZ ORDA 7 


TA LENDiSİ... KASAYI SOYDU < 


İNE YANI, Lip SoysuncunuYgi 


1. SUÇ ORTAĞI M17 İ i 


ÖYLE OLLUN. BUNDAN S0N- 
FA NE YAPACAVSINIZ 7 
> 


YAPABILECEĞİM TEK 
SEY... 


SANKANIZA GECE VE GÜNDÜZ BEKCİ DİKMEK OLABİLİR... 


e Senİ ele e ya S5 YARI - Li AA SİZİN KORUN-CIM Yele gi Z MANIZ ALTINDA OLAAADIĞIM, 


> e AN KAYBIM AZ OLUYOR. 


<İ 
ONUN KENDİSİ 


NE GÜVENMESİ iŞ 


BANA ÇOK PAHALLIYA 
AL OLUYOR. 


Demek ki KABUL EDİYORSU| NUZ..ARTIK Hic ZARAR. 
Ne EAY 


İNSALLAH İİ 
ÖYLE OLUR Kii 


APT Mubi MOVEE' 
TANIYORUM, BENİ AL 
DATAMAZ. 


4 


A 


> 


ÇÜNKÜ KAPIM İki SÜRGÜ İLE KAPANACAK VE İÇERİ GİRMEK İSTE YEN ÖNCE KİMLİĞİNİ BİLDİRECEK. 


ME 7457 

MERHABA EAY kip! 
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İM 
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F ransa'nın Bordeux şehri yakın nat bahçesini gezmeye g manzara karşısında bir an pani dilerini alamıyorlar. 

Çünkü yarı çıplak, küçük bir i z aygırlarının ağzının içine çıkıc © 

6 yaşındaki Fransız kızı Cİndy  ianlaraaltalta üst üste 
——— Tamamiyle orman hav ici > : bahçesinde pitonlarla, tim için tehlikeli hayvan yok... © neşir olan 6 yaşındaki k ——— — —— »vanat bahçesininm i , i ğup, büyümüş. Bu Yılanlarla-ip atliyor, © « sırdaşları da hayva: 


———— e leri olmuş. 
© Korku nedir bilmeyen Cindy'nin babası da, kızı-Su aygırlarıyla top oynuyor... “nin bu alışılmamış hayata böylesine uyum göster- 


————— mesindenmutlu olduğunu söylüyor. 


miş bu hayvanat ia böylesine haşır 
Cindy. Babası hay- u için, orada doyun arkadaşları da, nin irili ufaklı sakin- 


Gökdelenler de çiçek açtı || 


Yeşil alanların iyiden iyiye azaldığı Batı ülkelerinde, halk tabiat özlemiyle dolup taşıyor. 

Ormanın,kırların insan sağlığı açısından ne kadar önem taşıdığını anlayan Avrupalılar, şimdi bulabildikleri her karış toprağı yeşillendirmenin | telâşı içindeler. Bu amaçla 


çiçeklerinin yetiştirilmesi konusunda kurslar açıyorlar. 
Özellikle apartmanların ön cephelerini ve balkonları çiçeklendiren aileler,bu konuda çatı katlarından da yararlanıyorlar. Öyle ki bazı teraslar âdeta küçük birer koruluk haline geldi. Birçok aile ise teras katlarını sadece yeşillendirmekle kalmayıp, güzel yüzme havuzlarıyla da donattılar. 


* 


a 
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* 
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REEBOKERKEK 


ÜZÜM YEMENİN 
BÖYLESİ!.. 


'Her yiğidin üzüm yiyişi ayrıdır. Amerikalı Paul Tavilla'nınki ise eşine rastlanmamış bir olay! Küçüklüğünden beri garip rekorlar kırmaya uğraşan Paul Tavilla, yıllar süren çalışması- nın sonunda, uzun mesafeden atılan bir üzüm tanesini ağzıyla yakalayarak rekorlar kitabına girmeyi başardı. İlk defa 9 ağustos 1979 yılında Amerika'nın Massachussetts şehrinde| yarışmada 82 metre 4 santim- den atılan bir üzüm tanesini ağ-Zıyla yakalayan Tavilla, 16 Mayıs 1982'de Florida'da 3i katlı bir binadan: atılan özümü yine ağ-Zıyla yakalayıp yemeyi başardı. 
Binanın yüksekliği 97 metre 90 
santimdi. 


KİPER PAS 


BRA BPRİKARAKE PEPEE AAA RAP 


Şi 


ya yerleşen Torgal, kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için adadan aye. Bu arada ortaya çıkan esrarengiz bi. 
55 kız çocuğu, ana-oğulun huzurunu bozar. Yeşil saçlı Aliene'den kurtulmak İçin ana-oğul kıyıda ii; iş parçasına 'aığınılar YEDE LE 
maya giden Arisya da Alione'nin gazabına uğramıştır. 


ALİONE, 
YALNAZIRIN) — — 
YAPMA, 


Türk Hava 

Kurumu ve 

Tercüman 
Çocuk 


Yılın en anlamlı, en heyecanlı ve en güzel yarışmasını sunuyor... 


“İstikbal göklerdedir” - diyen Ulu Atatürk'ün emirleriyle, 16 Şubat 1925'te kurulan TÜRK HAVA KURUMU'nun 60. yıldönümü, bu kuruma bağlı olarak kanatlı bir gençlik yetiştirmek için faaliyet gösteren TÜRKKUŞU'nun 50. Yıldönümü dolayısıyle, “RESİM” ve “KOMPOZİSYON? dallarında birer yarışma düzenlenmiştir. 


THK ve derginiz Tercüman ÇO-CUK'un işbirliği ile düzenlenen bu yarışmaya, ilk, orta, lise ve 
dengi okulların öğrencileri ile, 18 
yaşını geçmemiş olmak şartiyle öğrenci olmayan okurlarımız da katılabilirler. 


Resim ve kompozisyon yarışmalarının konusu “ATATÜRK, TURK HAVA KURUMU ve SİVİL HAVACILIK”tır. 


AMANIN Bütün gençlere çağrı:|U 


BÜYÜK YARIŞMAYA 
KATILIN ve KANATLANIN 


suna katılacak, model uçak yapıpi mının bütün inceliklerini öğrene- 
& rek sertifika alacaklardır. Ayrıca $ bu başarılı okurlarımız, THK'nun Kompozisyon yarışmasın- uçaklarıyla başkentimizin sema- 


y 


dat.ye 50.000 TL. 

2.ye 30.000 TL. 

3.ye 15.000TL. para ödülü verilecektir. Derece alan eserler Tercüman Çocuk ve Türk- 


kuşu dergilerinde yayınlanacaktır. 


Kd Resim yarışmasında da i.ye 50.000 TL. 

2.ye 30.000 TL. 

3.ye 15.000TL. para ödülü verilecektir. Ayrıca derece alan resimler dergilerde yayınlanacak, THK tarafından yılbaşı ve bayram tebrikleri halinde bastırılacak ve THK'nun il merkezlerindeki şubelerinde sergilenecektir. 
Sergilere, ilk 15 sıraya giren resimler de alınacaktır. 


»Resim ve kompozisyon yarışmasında başarı gösteren 10'ar okurumuz (toplam 20 okurumuz), bütün masraflar THK'na ait olmak üzere Ankara'da bir hafta misafir edilecek, burada model uçak kur- 


larında dolaşacak, unutamayacakları güzel anılarla dolu bir tatil geçireceklerdir. 


NASIL 
KATILACAKSINIZ? 


*Resimler 20x30 ebadındaki kartona, kuruboya, pastel boya,” suluboya veya yağlı boya teknik. 
leri ile yapılabilir. 

*Kompozisyon, 450 kelimeden ii 800 kelimeden çok olmayacak- 

Ir. 

*Dileyen okurlarımız birden fazla eserle yarışmaya katılabilir. Arcak, katılacakları her eseri ayrı bir zartla yollamaları gerekmektedir. 


*Yarışmacılar eserlerini, katılma 
formu ile birlikte 20 Haziran 1985 
tarihine kadar, Tercüman Çocuk Dergisi “BÜYÜK YARIŞMA” Tercüman Tesisleri Topkapı-İSTANBUL adresine göndermelidirler. Bu tarihten sonra elimize geçecek eserler değerlendirmeye katılmayacaklardır. 


ercüman Çocuk okuru, yarışmaya katıl, , S 


Ymm 


DUMAN ATTIRIYORMUŞ € Şehirden yeni dönen köy- 


N e. lü, arkadaşına: 
ON —Şehirde dün senin ba- 
-N canağı gördüm, dedi. Ortalığa duman attırıyordu. 
—Sahi mi? 
—Evet çöpçü olmuş. 


KÖPEĞE DİKKAT! 

Satıcı tam köşkün bahçesine girecekti ki,durdu. “Köpeğe dikkat!” yazısı dikkatini çekmişti. Zile basarak bek-İemeyi daha uygun buldu. Derken, evsahibi 'kolları ar&- sında minik bir köpekle karşısına çıktı. iç 

Satıcı şaşırmıştı. 

—Yani bu küçük maskaranın gelenleri ısırmasından mı korkuyorsunuz? 

Evsahibi gülümsedi: p 

—Hayır. Ziyaretçilerin üzerine basmalarından korkuyorum. 


HAVALAR 1S9IN- 7 
MADAN SUYA 
GİZMEKLE COK 
HATA ETTİMİ 
ANNEM GÖRME- 
Eg i - en 


YAZISIZ. 


ANNECİĞİM BEN OYONCAKLARLA OYNAMAK iSTEMİYORLUM. İZİN VERİRSENİZ, KAPTAN ÇUETO GİBİ BURADA ARAŞTIRMA YAPMAK ISTİYOZUM BEN E.. 


Ş ÇARESİZ BABA 

—Kızım bana daktilomu getirir misin? 

—Ne yazık ki, onu dün Ali Bey'e vermiştik iki günlüğüne. 

— Öyleyse yakın köydeki arkadaşıma gidip geleyim. 
—İmkânsız babacığım. Çünkü ağabeyim arabanı alıp çıktı. 

Baba şaşırmıştı: 

—Bari yürüyüşe çıkayım, dedi. Tabii ayakkabılarımı kimse almamışsa. 


KARİKATÜR 


Arif ERGÜVEN 
TÜRKOĞLU 
Karikatürün çizgi olarak güzel,yalnız konuyu tam olarak anlatamamışsın. Şapkada yumurta olduğu anlaşılmıyor.Yumurta- nın düştüğünü göstermek için kullandığın noktalama yerinde değil. 
Kırık yumurtanın .etrafındaki çizgi: 
lerde konuyu karıştırmış. 
Selâmlar... 


e  Ş 


OKULU 


7 


Nail ÇINAR - KONYA 


Karikatürlerin konu olarak fena değil. Bundan sonraki çizimlerini çini mürekkebi ile yapmanı tav- 
Siye ederim. 
Karikatür çizerken konuyu anlaşılmaz hâle getiren lüzumsuz ÇİZgilerden kaçın. Selâmlar. 


—EŞİMİN BUGÜN SR 
COK. SİNİRLİ OLDUĞU- 
NU NEREDEN ANLADINIZ. 
KOMZU Ş.. 


DEE EE 


Safa TAMER-İZMİR.., 

Safa kuvvetli rüzgârı ağaç. çocuk ve adamın saçları ile güzel bir şekilde vermişsin. Bu durumda yukarıya yazdığın rüzgâr efekti lüzumsuz olmuş. Çizgin güzel Safa. İnsan çizimini yeteri kadar başarılı yapamıyorsun. Çok çalışmalısın. Selâm ve sevgiler. 


YANDI 


sporumuz güreşte son 
AR Avrupa Şampiyonası 2 yönden bizim için alınan derslerle geçti. 
Grekoromen dalında güreşçilerimizin hiç puan elde edemeden sonuncu sırada yer almaları,bu dalda güreşçi seçim, çalıştırma ve tecrübe noksanlığınn büyük olduğunu gösterdi. Serbest güreşe oranla her zaman 2. plânda gelen grekoromende artık çok ciddi çalışmaların gerektiği ortaya çıktı. Bu dalda mevcut güreşçilerin yanında yeni değerlerin bulunması, modern ve uzun süreli bir çalışma içine girilmesi gerekiyor. Bunun yanında fazla sayıda iç ve dışminderlerde. müsabakalar (o yapılarak tecrübe kazandırmak, büyük şampiyonaların havasına alıştırmak da şart görülüyor. 9 Ağustos Dünya Şampiyonası'na kadar grekocularımız için durup dinlenmek vok! 


Serbest güreşçilerimiz Avrupa şampiyonasında daha başarılı maçlar çıkardılar. Altın ye 
kazanamadılar ama, 1 gümüş, 2 


ÜMİT IŞIĞI 


gencecik Ahmet Ak'ın güreşleri, 


Fevzi Şeker'in gümüş madalya kazanması serbest güreşte ileri bir adım olarak görüldü. Şimdi önümüzde mayıs ayı sonunda yapılacak Yaşar Doğu ve Şampiyonlar Güreş Turnuvası var. Serbest güreşçilerimiz için bu turnuva çok iyi 
bir çalışma sebebi olacaktır. 10 
Ekim'de ise Dünya Şampiyonası var. Güreşçilerimizin asıl hedefleri 


bu en büyük şampiyonada başarılı olmaktır. Serbest güreşçilerimiz bu şampiyonaya kadar bazı ulus- 


lararası turnuvalarda yer -alıp tecrübelerini (o arttıracaklar (o ve hazırlık yapacaklar. Dünya Şampiyonası'nda güreşçilerimiz Avrupa Şampiyonası'ndan daha iyi sonuçlar alırlarsa bu başarı güreşimize &ski parlak dönemlerine dönüşün müjdesi olacaktır. 


bronz madalya ve takım klasmanında Avrupa 4.lüğü bu dalda bir canlanmanın işareti oldu, ilerisi 


ladı. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl 2 Karadeniz takımını daha 
1. ligde göreceğiz. Şimdilik puan durumları öyle gösteriyor ki Samsunspor ile Rizespor önümüzdeki 


ürkiye liglerinin sonu geliyor. 
Tie şampiyonluğu düğümü son hafta çözümleneceğe benzerken önümüzdeki yıl 1. Lig'de yer alacak 
2. lig takımları da belirmeye baş- 


© 


19 MAYIS'TA iKi BÜYÜK 


MARATON KOŞULAĞAK... 


g Atletlerimizin bir kısmı 19 Mayıs Samsun 


Y Maratonu'nda terlerken, bir kısmı da Ü Frankfurt'ta birinci olmaya çalışacak 


u hafta 19 Mayıs'ta, biri yurt içinde, diğeri ise yurt dışında 


yapılacak iki önemli maraton 


yarışı var.19 Mayıs günü Samsun'da 


düzenlenen geleneksel Samsun maratonuna yine ünlü isimler katılacak. 


İlk defa 19 Mayıs 1969 günü Ankara'da koşulan 19 Mayıs 


Maratonu 1979 yılına kadar her yıl 


başkentte düzenlenmişti. 1980 
yılından itibaren Samsun'da 


koşulmaya başlanan maratonda, 


Mehmet Terzi ve Mehmet 


Yurdadön çeşitli şampiyonluklar kazandılar. Ancak bu yıl maraton 


dünyamızın bu iki ünlü ismi, atletizmimizi Frankfurt 


maratonunda temsil etmek için, 


aynı gün Frankfurt'ta ter 


dökecekler. Frankfurt Maratonu, New-york, 


Boston, Londra, Tokyo maratonları gibi dünyanın 


tanınmış maraton yarışlarındandır. 
Bakalım, ünlü maratoncularımız, geçmişteki başarılarını bu yıl da tekrarlayacaklar mı? 


yıl 1. ligde yer alabilecekler. Karadeniz kıyılarının takımları Zonguk dakspor, Trabzonspor ve Orduspor'dan sonra Rizespor ile Samsunspor da 1. ligde mücadele verecekler. Giresunspor bu yıl 1. 
Lig'de bu Karadeniz takımlarına katılamıyor. Bundan önceki yıllar- da 1. Lig'de Samsunspor 10, Rizespor 2 mevsim yer almışlardı. Orduspor 8, Giresunspor 6 mevsim 1. 
Lig'de oynadı. Trabzonspor ise 1974-75'den beri 1. Lig'de zaferden zafere koşan Karadeniz takımı... 1. Lig'e tekrar yükselmeleri kesinleşmek üzere olan Samsunspor ile Rizespor'da daha bu yılki 


'kadrolarda 1. Lig'de oynamayı fazlasıyla haketmiş oyuncular var. 
Liglerin en golcü oyuncusu milli futbolcu Tanju, kaleci Fatih, Emin, Ümit ilk akla gelenler. Rizespor'da Hasan, Fehmi, Sinan, Metin de başarılı futbolcuların başında geliyor. Mükemmel çim sahası olan Samsunspor ile sahası çimlendirilecek Rizespor 1. lig'e yükseldikleri andan sonra kadrolarını daha da güçlendirecekler ve 1. Lig'e renk ve heyecan katacaklar. Karadeniz takımları artan sayıları, futbol güçleri ve mücadele hırsları ile 
1. Lig'de ciddi bir varlık olarak ortaya çıkacaklar. 


! 
| Tükiye 1 Ligi'nde şampiyon. 


HAFTANIN 
MAÇLARI 


luk düğümü, bu hafta çözülecek. Puan cetvelinin doruğu da kalan 2 takım, Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacaklar ve maçı kazanan belki de şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bu gerçekten “dev ma: için peşin bir yargı yapılamaz. 
Böyle maçlarda takımların kuvvet dengesi kadar oyuncuların psikolojik durumları, sinirleri ve maç içindeki beklenmedik bir durum da rol oynar. İki takımın E da sonucu çok önemli bu “dev ma temiz, kaliteli ve heyecanlı bir futbol ortaya koyması» nı diliyoruz. Türkiye liginde bu- 
# güne kadar oynanan 55 maçta en fazla görülen sonuç 22 defa İ olmak üzere, beraberliktir. Fe-İ nerbahçe 45 gol atmış, 21 maçı 
İ kazanmıştır. Beşiktaş'ın ise 12 
İ galibiyeti ve 34 golü var. 
Haftanın diğer kritik puan maçiarında Denizlispor: Altay, Eski irspor- Zonguldakspor, Antalyasi Bursaspor, Malatyaspor- Gençlerbirliği karşılaşacaklar. Cumartesi günü Galatasaray- Kocaelispor, pazar günü de Ankaragücü: Orduspor, Sakaryaspor. Sarıyer, Boluspor. Trabzonspor maçları oynanacaktır. 


i Babasının oğlu! 


B. Amerika, Liselerarası Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada 5.32 metreyi geçen Brando Richards 1. olurken liseler Amerika rekorunu da kır 

- mıştır. Atletizm meraklıları bir liseli için süper sayılan bu dereceyi fazla yadırgamamışlardır, zira 1. olan Brando eski 1952 ve 

. 1858 Olimpiyatları sırıkla atla- ma şampiyonu Amerikalı Bob 

hards'ın oğludur. 


1919 yılının 15 Mayıs'ı, tarihimizin kara günlerinden biri idi. O 


gün, vatanını parçalayan Sevr diaşmasını o uygulamak için Yunar askeri İzmir'e çıkmıştı. 


Bu güzel şehrimizi işgal etmiş, 


caddeler zito! zitol” diye bağirarak dolaşmaya başlamışlardı. 


Ama, ırmaklar nasıl tersine ak- 


mazsa, ti akışı da bu kadar ters olamazdı. Binlerce yıldan beri hür ve resiz yaşamış Türk milleti, işgal altında kalamaz, to- 


puğunu bile aşamayan çaylarda boğulamazdı. 


İzmir'de, düşman narasını ağzı- na tıkamak isteyen yaşlı Süleyman Fethi Bey, gazeteci Hasan Tahsin gibi yurtseverlerin işgal ordusuna karşı koymaları Sonucu şehit olmaları, Türk milletini işga- li kabule, bovun eğmeve mecbur edemezdi. Türk milleti liderlerini bulacak, onun etrafında kenetlenecek ve düşmanı vatanın kutsal topraklarında boğacaktı. 


Ollider Mustafa Kemal Paşa idi. 
16 Mayıs 1919 günü küçük Bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı. Karadeniz'in azgın dalgalarıni aşıp 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ulaştı ve burada bir Kurtuluş Güneşi olarak, bir Umut Güneşi olarak doğdu. 

Atatüfk, ne yapacağını, nasıl yapacağını biliyordu. Plânı, Kurtuluş Savaşı için bütün hazırlıkları tamamlamak idi. Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayacak, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni kuracak, ordunun başına geçecek, Sakarya'da ve Dumlupınar'da düşmanı: tepeleyecek, İzmir'de, gelirken törenie karaya çıktıkları yerde, denize dökecekti.. İstanbul'u işgal edenler de geldikleri gibi gidecek ve bütün yurt kurtarılacaktı. 

19 Mayıs, umut güneşinin kara 
bulutları dağıtarak doğduğu bir gündü. Umut günüydü. Gençlik de geleceğin umududur. Onun için Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını “Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutluyoruz. 

Bayramımız kutlu olsun. 


Mustafa Kemal'in gözlerinde Mavi birummanvar. 

Mustafa Kemal'in ellerinde. 

Zafer çiçekleriyle bezenmiş bir dal; Bir güneş gibi doğacak Samsun ufkunda. 
19 Mayıs sabahı 
Mustafa Kemal. 


Müstafa Kemal, ölümsüz kahraman, Sen Samsun'a ayak bastığın an, 

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgârınla. 
Dalgalandı vatan. 


VATAN RÜZGÂRLARINLA DALGALANDI 


TEKMİL Anadolu ayakta 

Bu gelen Bandırma vapuru 

Mustafa Kemal'in bakışı | 

Göklerden duru. > 
“Boz kalpağını hele bir çıkarsın Mu: 

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgârda. 

Mustafa Kemal'in elbisesi 

Rütbesiz, nişansız... 

Ve avuçlarında. 

Kaderi yazılmış Türkiye'nin. 


Karadeniz sere serpe uzanmış önünde Bandırma vapuru yavaş yavaş Yol alır, Gazi Anadolum divan durmuş bekleşir Mustafa Kemal geliyor, 

Vapur yaklaşır yaklaşır 

Secde eder dağlar, taşlar, 

Selâm verir gazi Anadolum; 

Bandırma vapurunun içinde 

Güneşten süt emmiş 

Bir sarışın kahraman var. 


stafa Kemal. 


Özker YAŞIN > 


HAYALET GEMİDEKİ 
HAZİNE 


Va tatilinde okunacak heyecan dolu 


bu macera romanını Sizin için seçtik 


SEYTAN ÜÇGENİ'nde, altın yüklü gemiyi arayan cesur adamların macerasını siz de yaşayacaksınız 


Bir solukta heyecanla, zevkle okuyacağınız 

bu romanı, gelecek sayıdan itibaren 

fasikül fasikül yayınlamaya başlayacağız Mutlaka okuyun! 
Fasikülleri biriktirin! 


i stanbul Filâteli Dernekleri Fede- m ile PTT Bölge Başmüdürlüğünün birlikte düzenlemiş olduğu Filâteli günü dolayısıyla, İstanbul-Sirkeci PTT merkezinde “FİLÂTELİ GÜNÜ 27.4.1985 İS- 


Pul ve 


TANBUL” yazık özel tarik damgası kullandınıldı. 


"FİLÂTELİ GÜNÜ” 
ÖZEL TARİH DAMGASI KULLANILDI 


Bu amaçla PTT idaresi tarafin: dan hazırlatılan pullu ve damgak ilk gün zarfları 50 TL bedelle satılk mak üzere PTT Bölge Başmüdürlükleri'ne gönderildi. 

Konu olan zarflar, pulsuz olarak da 30 TL bedelle satılmaya başlan- di. Zarflar, 27 Temmuz 1985 günü satıştan kaldınlacak. 


ğini biliyorsunuz. İşte bu tip bir koleksiyonda, işlediğiniz temaya uygun notları da pulların yanına eklerseniz bu Didaktik Koleksiyon olur. Meselâ, diyelim ki gemi- 


PUL 
SÖZLÜĞÜ 


lerle ilgili bir koleksiyonunuz var 

DİDAKTİ K Si konunuz yük gemileri. Pulların altına geminin özelliklerini, yapılı- 

KOLEKSİYON Şını, VS. yazarsanız böylece iel NEDİR? bir didaktik koleksiyona sahip 


olursunuz. Bu gibi koleksiyonlar © öğretici olduğu için, sergilerde Beki ilgi çeken bölümü oluştururlar. 


Çıkarılış âmaçlarına uygun olarak Pulların belli bir sıraya göre dizil- 


Nmesine Tematik Koleksiyon dendi- 


KATILMA FORM çÇösük 


ATATÜRK, TÜRK HAVA KURUMU VE SİVİL HAVACILIK KONULU 


BÜYÜK YARIŞMA 


Adı, Soyadı 


> 


KATILMAK İSTEYEN OKURLARIMIZIN 
DİKKATİNE! 


1-Atatürk, Türk Hava Kurumu ve Sivil Havacılık konusunda resim ve kompozisyon yarışmasına katılmak isteyen okurlarımızın, yandaki formu doldurduktan sonra eğerlerinin 
| üzerine iliştirerek Tercüman Çocuk 
Dergisi “BÜYÜK YARIŞMA” Tercü- 
- man Tesisleri-Topkapı İstanbul adresine yollamaları gerekmektedir. 


2-Birden fazla eserle yarışmaya katılacak okurlarımız, her eseri ayrı bir zarfta ve ayrı katılma formu ile birlikte yollayacaklardır. 


HEPİNİZE ŞİMDİDEN BAŞARI-LAR DİLERİZ. 


Ev adresi. 


Yarışmaya katıldığı dai 


ge ışçılarla dolu bir adadadır. Kadın savaşçılar, düşmanları Kraovmlara karşı Tungs'dan yardım isterler. Tunga Hapoi'lerin e mız Kaybolur. Onu aramaya çıkan Tuner eğin görünce Kesonlar aşi kl 


BELKİ YRAOVMLARIN 
ÂTESİDİR. KARANLIKT/ YERLERİNİ BELLİ Epi 
De) BirAz YAK- 


2 7 
EÖZMÜYOR, HİCBİZ | 

SES DUYMUYORUM. 

KARANLIK OLACAK... 
NE a GİT— 


TAMAM... ATEŞİN ETRA- 
23) FINDA KEAOVMLARI GÖRÜYORUM 


Zu TABAFTA, SU 
OTLU BURUNDA... r 
EVET İŞTE OPDA Fr! 


BEKÇİ BAĞIZ- 
MAPI... 1 - 


a ) ü 


MA 
K URRm İİ ) BİR APO Er 


MAĞARAYA DOĞ- 
RU GİPECEĞİZ.... 


BU SİVEİGAGA BEN, 
YILANDAN KURTARDI. 


( 


BELKİ TEYLA'NIN 


SİVEİSACASI Or 


>> 


> 


Şu TARAFTA 
SALLANIYOR. 


İMiç 2ES ÇIKARMIYOR, BAZ-ZIZMIYORLAR. .. ALİBA BİZ. 
2 


UZAYLI'nın AZI Dİ 


ÖZET: Mari ve Gill, ncaiemeler yaptıkları ilkel kebile arasında bir de mağara adamına rastiadılar. Adamın ilişaretler vardır. Küçük yerli çocuğun boynundaki eski diş ise, dokunanı yerden yere fırlatmaktadı In içine atınca, dişin çevre: bir kuvvet alanı oluşur... 


ğarada garip © dişi steşteki 


N2) 


FİZİKTE BİR TEK Ç AMA NASIL MEYİ iş s/ Su Azı biği SAN-| MUNVET ALANI YARDIR. PANA GELPİ7 Y : DIĞIMIZ SEYDEN , | BUNUN ÖYLE BiR ALAN | NA81r OoLDU7 5 e MEYDANA GELDİ. 


OLpUSU BELLİ. 


HENÜZ YAPMADIK AMA, | TENCEREDEK; Su TAMA— 
MEN BUHARLASINCA,KUV 
VET ALANI PA YO BACAK 


O KÜĞÜK TASAPAY 
BUNU BiLiYoRpU. 
DAHA BAŞKA SEYLE” 
Ei PE BİUYOR oL- 
MAL: 


Tencerenin ekrafında 

oluşan görünmez engel,su 
) buharlaşıp yok olunca or-Bi tadan katkkı.. Tıpkı Mari? 


HAKLIN 
VARMIŞ MAEİ.. 
İk BU ŞEYİN BİR CE- 
» SİT KUVVET ALANI 
MEYDANA GETİR- 
MESİ İÇİN İSLAK 


İ SANIRIM PE- 
SINDEN GELME” 
Mizi İSTİYOR. 


ar kız. vE an, nem 
bir bir Size 0 


YANIMDA 


Pişi İSTİYOR. 
ONU» 


OLUZ SEY PEĞİL” 
İNANILMAZ. ' MA- 
LÜLİ DAGONLAR,, 
Şiiue B'DEN GE- 

LEN MEŞ SHUR ZİYA- 


YARATIKLARI Ayı 
SEYİLDE çizi 
YORLAR.I... 7 


SX) OKEDAN NOMMO 
DEMEK ,NOMMO' 
NUN SAVUNMASI 
YADASILAKI Di 
İZ FOSİLLEŞMİZ 
BİLAL Dişi SANDI- 


MIZA GELMİSLER” 
iz e LE 


ik 


Su eren Sofi 


Bu macerada Misir'ın esrarengiz havasını siz de yaşayacaksınız. 


okuyacağınız yeni macera 


YEDD'in oyunu 


haftaya derginizde 


TUZAKLARI 26) 


ÖZET * Tengiz , zamanda yolculuk. yaptığı günlerde karşılaştığı uçan daireyle'.takrar buluşmuştu. 


HALEY 
KUYZUKLU 
YILDIZI EKİ- 
NOL© Biyd- 
MANYETİK SINIRA 
£ YAKLAŞTI. VEDALA- 
IP HELALLEŞMEK 
İÇİN ON PAK1- 
KAMIZ VAR. 


SON OLARAK ŞU UZAY YEMEKLERİ TORBASINI AL. 

BİZ DE UZAY EKRANIMIZA GÖZ. 
AT TA ,HALEY KUYRUKLU YILDI ZININ YAKLASIŞINI GÖZ.BiR PAHA 


KISMET OLMAYABİLİR. 
İŞTE... 


ii 


ANDA, BUNU BU'NİTE 
MELLİÇİN NELEZ VERM 


bi DANA BR TAM BİR TÜRL'E YAKIŞIR SEKİLDE HERİYEMİZ VAR LARIN “HEM MERT, HEM CÖMERTMİŞZİN BUNE DEĞE yokue TENGİZ . ÇOK” KIYMETLİ BİR SİLAH N ETMEK İSTE- OLAN YÜZÜĞÜ HİÇ BİR ŞEY SORiz MAPAN, Hiç DULALSAMADAN Bize VERİYORSUN . 


NE YAR BUN- 
DA ,DOSTLARIM 
PEGİL Misi 
NİZ 7 


NASIL İSTERSE- 


ZY NİZ ÖYLE OLSUN.BUY- i RUN YÜZÜĞÜ. 


Şu BiLEKLİĞİ SANA VERE - CEĞİZ TENGİZ. ENERJİYİ Sİ-İN.BALEM SİSTEMİNE BEN- 
EZ ŞEKİLDE FAKAT HAVADA- 
Zi HİDROJEN ATOMLARI APA-SINPAKI Gücü EMEREK ALIR. 
GÖSTERİŞSİZ. OLDU 
- Gu İÇİN TAMAH 
EDEN 5 BULUN- 
MAZ.SU BİRLEŞ- 
Tigici ÇUBUK 
GÖRÜNÜŞLÜ 
“ŞEYİN UCUNDAN 
CANLILARI 
FELC YAPAN BİZ se FIŞKIRIR. 


H,SENİN BE- 
YN DAA UZUNLUĞUNA GÖRE AYARLANMIŞTIR. TETİZ YERİNE PÜŞÜNCENİ KULLANACAKSIN... 


HERHANGİ BİR DÜŞMANIN YAHUT 

DÜŞMANLARIN BES DAKİKA MI, YA- 

ER K SAAT e e HALİNDE Ç 

LAÇAĞINI YİNE BÜŞÜNCEN DÜ İLE AYARLAYACAESIN. £ Al LAM Z : NA GÖZE z GALSACAZ 
DEĞİL 


BUNU 


FAZLA e OLUYOR - 
NUZ... 


ELBETTE -UZAY KANUNLARIMIZA Uy- EVET . HAKLISINIZ. BU-GUN ŞEKİLDE VE TARİHİN me NU KOLAY KOLAY PEĞİSTİRMEYECEL SEKİLDE Bu &i- KULLANACAĞIMI FAHTAN İSTİFADE EDECEĞİNİ bÜ- © ç SANMDORUM. 


ZEY. BU Sİ- 
SÜNÜYORUZ.. eş e 


VERİZ M7 


HAYIZ. KULLANDIĞIN e 
KİSİ, VÜCUDUNA TATLI TATLI MASAZ i > YAPILIYORMUŞ GİBİ Uyuşur ...EON- 

PA DA BAYILIP KALIR... 


öirasaasas 


” istanbul Festivali'nd Klasik Türk Müziği 
Korosu da var 


evlet Klasik Türk Müziği Koro-DS20 Haziran: ,20 Temmuz arasında düzenlenen İstanbul Festivali'nde Hacı Arif Bey'in eserlerini seslendirecek. 

Hacı Arif Bey'in 100. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programın İstanbul Festivali'ne rastlaması, sanatseverler için güzel bir sürpriz oldu. 


: 
Sevgili kardeşlerim, Atalarımız, “Bir 

insan” demişler. 

Bu yabana atılacak bir söz değil. Bugün, teknik imkânlar sayesinde küçülen dünyamızda, her insanın, kendi konuştuğu diller- den başka bir dil bilmesi, insana büyük avantaj sağlıyor. 

Gazetelerde bir ilân gördüm. İngilizce kursları düzenleyen bir kuruluş, bu yaz tatili için çok güzel bir teşebbüste bulunmuş. 

Bodrum'da, Turgut Reis diye bilinen bir bölgede, dileyenler hem yaz tatili yapabilecek, hem de İn- 


lisan, bir 


gilizce öğrenebilecek. Lüks villa- 


larda kalıp, yiyecek, içecek, dinlenecek, spor yapacak ve günde 4 
saat İngilizce öğretmenlerden lisan öğrenecekler. Hemen telefo- 
na sarıldım. Fiyatını sordum. 20 
günlük devre 100.000 liraymış. 
Oğlumu oraya göndermek için Fa- 


I LİSAN L İNSAN 


Tabii herkesin imkânları deği-Şiktir. Ama yaz tatiline karar vermiş imkân sahibi aileler için böyle bir tatil plânı yapmak çok iyi sonuçlar getirir. 


Lisan öğrenmeye mutlaka çaba göstermek lâzım. Bir yabancıya, adres sorduğunda onun lisanı ile cevap vermek ne güzeldir. 

Radyo karıştırırken, yabancı bir dilde verilen haberleri dinleyebil- 

- mek ne güzel bir şeydir. 

Alt yazısı olmayan bir yabancı filmde söylenen sözleri rahatça anlayabilmek ne güzel bir şeydir. 

Kardeşlerim, 

İnanın lisan bilmek ne güzel bir şeydir. 

Hepinize başarı dolu bir hafta diliyorum. 


Boyu kücük, 


ünü büyük bir 


dev adam: 
WEBSTER 


Ss: ve Cuma günleri ekrana gelerek hanımları büyüleyen kara boncuk WEBSTER'in minik boyuna rağmen çok ünlü bir sanatçı olduğunu biliyor muydunuz? 


Çikolata renkli bu şeker gibi çocuk, 
1 metre boyunda, 17,5 kilo ağırlığında 
ve 14 yaşında. 

Henüz dokuz yaşındayken reklam filmleriyle ekranlarda kendini göste. 


ren Webster, ayrıca iyi bir şarkıcı ve dansor. Öyleki, iki yıl önce Japonya da doldurduğu bir plâğı aylarca tiste başında kaldı 


ematik ve fen dersierine olağan. 
üztü İlgi duyan başarılı aktör ileride iyi bir bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Tabii filmlere devam etmek şartıyla. 


Mazhar-Fuat-özkan ticarette Kazandılar 


"Diday Diday Doy” Finlandiya, Danimarka İsveç, Portekiz ve Hollanda'da satılıyor o © 


B; yılki Eurovision yarışmasın. girdiği için, 14'üncülükte kalan sevim- da Türkiye'yi temsil eden Mazhar. li üçlü yine de hayatlarından çok Fuat- Özkan üçlüsü, İlk defa Türkiye'- memnun. 


ye yüksek puan kazandıran topluluk oldu. 


Avrupa basınının, MFO üçlüsü olarak tanıdıkları grup, yine Avrupalı uzmanların gözünde çok daha yüksek Puana lâyıktı. Ancak her yı! olduğu gi- 


Yarışma biter bitmez. Hollanda'ya geçen Mazhar. Fuat- Özkan, DİDAY DİDAY DOY'un Finlandiya Danimarka, İsveç, Portekiz ve Hollanda'da basılıp, satılmasını gerçekleştirdiler. Plâğın dünya pazarlamasını ise, CBS ve Ariola adlı iki büyük plâk firması üstleni- 


bi işin içine bir takım değişik tercihler | yor. 


Yıldız : 
I Kenter İstanbul'un sanat danışmanı oldu... 


ç Tülü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter. İstanbul Beledi-UÜ ye Başkanlığı sanat danışmanlığına getirildi. 


Yıldız Kenter, ayrıca bir süre önce ayrıldığı İstanbul Belediye Konservatuvanna da Genel Sanat Direktörü 


KISACIK erp 


* Ekim ayında yayınlar: maya © başlayacak ACI 
MAK adlı yeni yerli dizinin çekimleri sünüyor. Yarım ekibi, Anadolu'yu bir baştan diğer başa dolaşıp, de Zişik mekânların çekimini gerçekleştiriyor. 


0000000000000000000000000000000000000006: 


olarak döndü. 


Xx Tank Buğra'nn ünlü eseri OSMANCIK, TV di- 


zisi oluyor. 


* İstanbul TV yapımalandan Emel Uygur, 29 
Mayıs gecesi yayınlanmak üzere İstanbul'un fethiyle ülgili bir belgesel hazırladı. 
x Küçük - izleyicilerin, TV'deki yeni kuklaları pek futmadığın gören yapımalar. simdiden kolları sıvadılar. Etim ayında ekranları gelecek OYUN BAHÇESİ 

programda kukla” 
yanısıra, palyaço e ekipleri de bulu- 


* Floransa'da yapılacak dans müsabakasına. Tolga Han ve Grubu katlacak. 


apkaranlık bir geceydi; Ay yok-Kiu, yıldızlar yoktu; bulutlar bir perde gibi çekilmişti gökyüzüne. 
Güneşin doğmasına birkaç saat vardı, horozların sesleri duyuluyordu kasabadan,köpekler de acı acı uluyordu durmadan. Hele o puhu kuşlarının O tüyler ürpertici sesleri. Hatice Nine, sabahları erken kalkardı, bu sabah daha da erken kalktı “Hayırdır inşallah! Ne- den bağırışıyor bu hayvanlar? İn. 
şallah kötü bir şey olmamıştır?” 
dedi. İçinde garip bir his vardı. 
“Bu gece bir şey oldu, ama...” 


Hatice Nine, abdest almak için, kuyudan su çekmeye gitti. 
Kuyu bahçenin alt köşesindeydi. 
Kuyunun yanına geldi, kovayı kuyuya saldı, doldurup yukarı çekmek için çıkrığı döndürmeye başladı. Çevrede Çıkrığın iç gıdıklayıcı sesi yankılanıyordu. İbriğini doldurduktan sonra evin önünde- 


ki tahta sedire Oturup abdestini aldı. Sabah namazının Okunması. 
nı bekliyordu. O sırada, kedisi de uyanmış yalanıp duruyordu, Hatice Nine'nin yanına geldi, dizleri- nin“ üzerine uzanıp yattı. Hatice Nine kedinin yumuşak tüylerini okşarken bir inilti duyar gibi oldu. 
Kulak kesildi, az sonra aynı sesi tekrar duydu. Oturduğu yerden kalktı. Sesin geldiği yöne doğru yürüdü, biri ağaçların arasında yalpalayarak kendisine doğru yaklaşıyordu. Sabahın alaca karanlığında gelen kişinin kim olduğunu tanıyamadı. Daha dikkatlice baktı, gelen Kişi yaralıydı, zorlukla ilerlemeye çalışıyordu... Hatice Nine, tereddüt içindeydi, korkuyordu, içindeki korkuyu atıp yaklaşan yaralının yanına doğru seyirtti. O sırada yere yuvarlanan adamın yani- na vardığında, bizim askerlerimiz- den birinin kanlar içinde, ölmek 


üzere olduğunu gördü. Onu sü-Tükieyerek evine getirdi, bahçede- ki sedire uzattı. Başının altına bir yastık koyup maşrapaya su doldurdu, askerin dudaklarına götürdü. Asker başını geri çekerek zorlukla fısıldadı; Söyleyeceklerim var anacığım. Bu gece tuzağa düşürdüler, uyurken öldürdüler hepimizi, bütün arkadaşlarımı, bölükte kimseyi sağ bırakmadılar. 
Ben ağır yara almıştım. Karargâhımızda bizim değil, gâvurun bayrağı dalgalanıyor. Şehitlerimizin üzerinde içki kadehlerini tokuştu-Tup “Zito! Zitol” diye bağrışarak zaferlerini 


Sem. Yaşayacağım! Son güne kadar, düşmar ülüp, kurtuluşa erdiğimiz zamana kadar yaşayacağım! Zafere kadar yaşayacağımi.. dedi, acılar içinde kıvranarak. Son bir defa “Yaşayacağım zafere kadar!” diyebüd: ye başı Hatice Nine'nin dizleri üzerine düştü... 


atice Nine'nin bahçesine bü-H tün komşuları toplandı. Cesur nine, şehit olan askerin Sütün anlattıklarını bir bir aktardı onlara, Şimdi kasabada herkesin haberi vardı bu durumdan. Herkesin içini nefret doldurmuştu. Bir Şeyler yapmak istiyordu kasabalı, düşmanın bu gidişine dur diyebilmek için. Bir kıvılcım yeterdi. kasabalı- ya. Gerçekten de az sonra kasabanın meydanından bir ses yükseldi gökyüzüne. Bu Hatice Nine'nin sesiydi, elinde ışıl ışıl parlayan satırla hem koşuyor hem de: 

-Göstereceğiz gâvura kim olduğumuzu! Vatanını, milletini seven, şehitlerimizin, kocalarımızın, çocuklarımızın intikamını almak isteyen ardımdan gelsin! diye bağırarak, gençlere taş çıkartacak bir çeviklikle kasabanın beyaz badanalı evleri arasında koşuyordu. 
“Vakit geldi, davranın kardeşlerim! Düşman bayrağını yırtıp atacağız yerlere. Karargâhımizda bizim bayrağımız dalgalanacak yi- 


ne. Şehit Mehmetlerimizin gözleri kalmayacak geride! diye çınlayan sesi bir bulut gibi dolaşıyordu kasabanın üzerinde... 


İnanılamayacak bir çabuklukla eline bir şey geçiren koşuyordu Hatice Nine'nin ardından. Bütün kasabal: kadın, erkek, yaştı, genç, herkes bir yürek olmuş koşuyordu düşmana doğru. Yüreklerinde vatan, millet aşkı zafer meşalesi gibi alev alev yanıyordu. En önde Hatice Nine girdi düşmanın ele geçirdiği karargâhımıza, savaş yerinde “Allah Allah” sesleri yükseliyordu göklere. Hatice Nine “Vurun! Vurun! Gösterin kim olduğumuzu itlere!” diye bağırıyordu elindeki satırı düşmana sallayarak. Kasabalı tüfeğe, mitralyöze karşı taşla sopayla savaşıyordu. 
Kasabalının bu büyük savaşı çok kısa sürdü, indirilen ayyıldızlı bayrağımız yine çekildi gökyüzüne. 
Düşmanın “Zito! Zitof” diye bağırarak kutladıkları zafer sevinci ölüm olmuştu onlara. Hatice Nine “Rahat uyu Mehmedim; gözlerin açık gitmeyecek! Bak bayrağımız dalgalanıyor üstümüzde!.. diyebildi ve aldığı yarayla fazla dayanamayarak yıkıldı yere... 


Kasabalının yarısı bu saldırıda şehit oldu, düşman bölüğünden de kimse sağ kalmamıştı bu saldırısonunda. Düşman bayrağı yerde sürükleniyordu rüzgârın önünde, bizim bayrağımız göklerde, en yüksekte... Onun altında ölüme seve seve giden şehitlerimiz... 


Ağır yaralar almiş olan Hatice Nine, zorlukla nefes alıyordu. Bir ara gözlerini aralayıp mırıldandı: 


“Ey! Yüce Allahım! Ne mutlu bu mutlu günü gösterdiğin için bizel” dedi. Kasabanın doktoru yaralarını sararken “Ölmeyeceğim! 
Ölmeyeceğim! Büyük zaferi görmeden “ölürsem. Kadifekale'de öleceğim” diye bağırdı hırsla. 
Bayıldı, fazla kan kaybetmişti. Hatice Nine'yi evine getirdiler, günlerce ölümle boğuştu, zaferi görmeden ölmeyecekti, yaşamak için boğuşuyordu. Onbeş gün sonra müjdeyi verdiler. Düşman kaçıyordu, sürülüyordu denize... Türk Bayrağı yine dalgalanıyordu Kadifekale'de... 


Gökyüzünün neşeli çiçekleri 


ulvar Gazetesi ile İstanbul be-B ieciyelerinin işbirliği sonucu 
düzenlenen “Geleneksel 7 Gün 7 
Tepe Uçurtma Yarışı Bayramı” 11 
Mayıs 1985 Cumartesi günü başladı. Bayramın final yarışları ise 
20 Mayıs 1985 Pazartesi günü yapılacak. 

Yarışmalar, Kızlar (her yaşta), küçükler, büyükler (18-40 yaş) ve yaşlılar (40 yaşının üzerinde) kategorilerinde yapılıyor. Yarışmalar bu 4 yaş grubunda şeytan uçuriması, çıtalı uçurtma, ticari uçurt- 


| 


Bulvar gazetesinin düzenlediği uçurtma (35 yarışmasında finale kalanlar sevinç içinde 


ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR 


ma, plastik uçurtma ve orijinal uçurtma branşlarında yapılıyor. 


Yarışmaların sonunda 1. olanla- 


ra bir kupa, 1 Bulvar tişortu, kitap, öy ua balam 9 nlanlara dak 


azan; Şelçuk DERYA 


Cengiz YAĞBASAN-ELAZIĞ 


NE YAPACAKMIŞ? 


Babası Muhsin'e sordu: 
—O elindeki çivilerle çekici nereye götürüyorsun? 
Okuta babacığım. 
yi ama niçin? 
— Niçin olacak, kırıklarımı 


tamir etmek için. 
Ayhan KANDEMİR-SİVAS 


23 NİSAN 

Sokaklarda bayram var bugün, Çocuklar bir başka neşeli. 
Herkesin elinde bayrak var, Bayram yerlerine dolmuşlar. 


Adnan KORKMA, 


Z- İSTANBUL 


— 19 MAYI: —— 
ZA MAS 
Enginlere açıklı pusulası bozuk gemi... 
Mustafa Kemal'e tan, iyi yollar diledi. 
Ayağını öpüyor, ak köpüklü dalgalar, 

Bu gemide ışık var, umut var, bir cihan var!.. 
Hafit, nemli bir rüzgâr okşadı saçlarını, 

Bu altın baş, kuracak güneşli yarınlan... 
Yıldızlar, ışıklıyor, Bandırma'nın yolunu, Samsun'a götürecek değerli yolcusunu. 
Şaha kalkıyor derya, selâmlıyor Ata'yı Susturuyor bir anda rüzgârı, fırtınayı. 

Minik dalgacıklarla oynaşıyor dalgalar, 

Bu gemide ışık var, umut var, bir cihan var. 


Samsun, büyük coşkuda taşı, toprağı sevinç. 
Bu sabah her şey tatlı, her sey güzel ve ilgine. 


Anadolu, Samsun'da kucaklıyor, Ala'yı, Vatanı kurtaracak yürekli Mustafa'yı... 


Kongreler, savaşlar, o mucize-zaferler, Ölümü hiçe sayan komutanlar, neferler. 
Ayşe kızlar, Falma'lar, Zehra'lar ve Pem 


eler, 
Kadın, erkek, kız çocuk, ak sakallı dedeler, 


Göğsü imanla dolu tüm ulusum seferber... 


İşte böyle kazandık Kurtuluş Savaşı'nı, Şehit kanı suladı toprağını taşını. 


Böyle kurtuldu yurdum, candeğer memleketim, 


Özgürlüğe kavuştu benim aziz milletim. 
Bundan sonra güneşli, yurdun gecesi, günü, Bütün dünya tanıdı Türk'ün üstünlüğünü. 
MELÂHAT SEZENER 
BİLMECELER 
Bizim olduğu halde daha çok başkalarının kullandığı şey nedir? 
(isi 
Türkiye'nin en büyük adası hangisidir? (vav Y0A409) Karşıdan baktım pek çok, yanına vardım hiç yok. (1 
Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok, (VONHYA) Türkiye'nin en ulu dağı hangisidir? (Ovanın) 
Mehmet YOLCU! Ladik-SAMSUN 


Okullarda törenter düzenlenmiş, Öğrenciler şiir okuyor. E Bayram yerinden Mehmetçikler, Sıra sıra gelip geçiyorlar. 


Çocuklar bu bayram sizlere, Atatürk'ün armağanıdır. 
Bugün, gezin, coşun eğlenin, Çünkü bu bayram sizlerin, 


Bâki KARABÖCEK -İSTANBUL 


—fasakaliet 
Mehmet Ali KAVUKLU-KASTAMONU 


| 
| Hayati TOSUNER-DENİZLİ 


İSTİKLÂL VE MEDENİYET 


Büyük taarruzda ne dehaydı o, Ne dağdı kardeşim ne ovaydı o, Son sürat fırlatan çelik yaydı o, Yürüyün ileri dönülmez geri!.. 


Hayır! Türkoğluyuz kahramanız biz. 
Zalimle savaşta yamanız biz! 
Allah deyip uçan, toz dumanız biz! 
Yürüyün ileri dörülmez geri! 


Sonunda düşmanı döktük denize... 
Zalimi Türk kanı getirdi dize, Bir dinle Ata'yı bak ne Yürüyün ileri dönülmez geri. 


bize; 


Medeni Türkiye olmadık mı biz? 
Hep barış içinde kalmadık biz? 
İlimi arayıp bulmadık mi biz? 
Yürüyün ileri dönülmez geri! 
Muhammed BOZ 

Arpacılı Köyü Akcaabat/TRABZON 


'Hakal 


Selim ULUĞ - ADANA 


CUMHURİYET 


Atatürk armağan etti bizlere, Onu muhafaza etsinler diye . 
Atatürk armağan etti bizlere, Onu yücelisinler diye. 


Dağlar taşlar inliyor, 


Cumhuriyeti duyan seviniyor. 


Herkes coşuyor eğleniyor, 
29 Ekim'i yasiyor. 


Yetişti vatanın her köşesine, Vatanı teslim etti elimize. 


Mustafa SAĞLAM 
SİMAV 


Atatürk kurdu büyük meclisi, 


Alatürk koştu zaferden zafere, Koştu Çanakkale'den, İzmir'e. 


ŞİİR 
Bir şiir yazıyorum 
Sizlere, 
Hem de büyük harfle 
ŞİİR 
Erkan GÜNGÖR 
ANKARA 


7 
HAFTANIN ŞİİRİ 7 | 


Ali DENİZ 
İSTANBUL 


| 


Ortak yanları var Birbirinden çok farklı gibi görünen bu sekiz resim karesi, aslında bazı ortak özelliklere sahip. Bir resimde çizilmiş detay, bir başka karede tekrarlanmış. Bunların neler olduğunu bulabilir misiniz? 


Hangileri eş? 
Tatile çıkmış bu kalabalık turist grubu arasında, iki otomobil aynı eşyayı yüklenmiş. Bu otomobillerin hangisi olduğunu bulmak için portbagajlarına dikkat etmeniz gerekli. 
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Yukarıdaki işlemde her sayı bir şekille gösteril. | miş. Bu işlemi sayı değerleriyle çözebilmek için vereceğimiz ipuçla- 


rından yararlanmalısınız. > e eg ee 

İlk sıradaki çarpma işle- Dikketinizi ölçün 

minin sonucu, 504 oldu- Birbirinin eşi gibi görünen bu iki resim arasında sekiz ğuna göre bu işlemde fark var. Acaba neler dersiniz? 


hangi şekil hangi sayı yerine yazılmış bulmaya çalışın. 
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KEYFİN YERİNDE a 
U GUN SAKIYOZUM EVET EFENDİM TOPAR. 


İLİ , 
ÇOK SEVEZZIM.. 


